
20. VÌ BẠN HỮU VÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI – GIA ĐÌNH TÂM LINH CỦA TÔI 

Bạn bè và gia đình tôi đóng một vai trò lớn – hầu hết là vô hình và vô thức, nhưng một phần 
có ý thức – trong hành trình trở về Rôma của tôi. 

Khi tôi quyết định từ bỏ con thuyền nhỏ đỏm dáng và nhảy lên chiếc tàu cũ khổng lồ của 
Nô-e, chứa đầy những động vật kỳ dị, hôi hám, tôi đã hình dung ra một trận chiến sách vở, 
hay đúng hơn một cuộc bút chiến với các tác giả. Từ cửa sổ của chiếc tàu Nô-e, tôi nhìn thấy 
những khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay và mời tôi lên tàu, những gương mặt tôi vô cùng 
ngưỡng mộ. 

Tôi đã từng (trước khi trở thành người Công giáo) liệt kê 25 tác giả trong các lĩnh vực tôn 
giáo, thần học, tâm linh và triết học tôn giáo tôi yêu thích và ngưỡng mộ nhất; trong đó chỉ 
có hai người theo đạo Tin lành và hai tác giả Chính thống giáo: C. S. Lewis, Kierkegaard, 
Dostoyevsky, và Tolstoy. Chống lại 4 người này là 21 người Công giáo Rôma: thánh Justinô 
Tử đạo, thánh Augustinô, Boethius, thánh Anselm, thánh Phanxicô, thánh Bonaventure, 
thánh Thomas Aquinas, Dante, Nicholas Cusanus, thánh Gioan Thánh giá, thánh Têrêxa 
Avila, thánh Catharina Genova, Pascal, thánh Têrêsa thành Lisieux, thánh Gioan Henry 
Newman, G. K. Chesterton, bậc Đáng kính Fulton Sheen, Frank Sheed, thánh Têrêsa Calcutta, 
và Ronald Knox. Tất cả những người này đang vẫy chào tôi từ cửa sổ của con tàu và hỏi tôi 
tại sao không lên tàu để cùng nhau chia sẻ sự khôn ngoan về đạo, hơn là để lãng phí và mai 
một đi. Tôi không có câu trả lời. Nhưng thân xác và tâm trí của tôi thôi thúc: Lên tàu ngay! 

Mười một trong số 21 vị đã được phong thánh. Quá tốt. “Nhìn bạn biết người”. 

Khi ở trong tàu, tôi đang ở trong một Gia đình Thực sự Lớn. Không khi nào tôi cảm thấy cô 
đơn. Ngay cả khi tôi không biết phải làm gì hoặc phải nói gì, những người thân thiêng liêng 
sẵn sàng giúp tôi, vô hình và ẩn danh, giống như các thiên thần, khi tôi yêu cầu họ. 

Khi quý vị không biết cách cầu nguyện, cứ cầu nguyện theo cách riêng, bởi vì những lời nói 
ngây ngô hoặc nói không đủ câu, và những việc làm vụng về hoặc luộm thuộm, sẽ được bù 
đắp bởi gia đình thiêng liêng của quý vị, bạn bè của quý vị trên Thiên đàng, những người 
thấy quý vị vất vả cầu nguyện và lúng túng làm việc sẽ cầu nguyện cho quý vị. Quý vị có 
toàn quyền khai thác “kho báu” tinh thần đang hưởng phúc trên Thiên đàng như quý vị có 
quyền sử dụng tiềm năng của gia đình ruột thịt trên trần gian. Họ sẽ giúp trí óc của quý vị 
khôn ngoan hơn, giúp tâm hồn của quý vị yêu thương hơn, giúp trái tim của quý vị nhiệt 
tình hơn. Sự cầu thay nguyện giúp của họ là một trong mười hai tín điều truyền thống* nằm 
trong Kinh Tin Kính, đó là tín lý các Thánh Thông công, điều mà những người Tin Lành đã 
quên. 

Tại sao tôn giáo của chúng ta không là riêng tư nhưng lại mang tính gia đình và xã hội và 
cộng đồng? Chúa không phải là người theo chủ nghĩa tự do. Tại sao Ngài phải là một người 
theo chủ nghĩa cá nhân tự trị? Tại sao Ngài phải theo thuyết Ngộ đạo? Ngài không phải là 
một Phật tử. Tại sao Ngài phải là người theo thuyết nhị nguyên Descartes? Ngài cũng không 
theo đạo Tin lành. 

Công giáo về bản chất là một tôn giáo xã hội. Không phải chúng ta được cứu độ với tư cách 
cá nhân trước, rồi gia nhập Giáo hội; đó là hình ảnh Tin lành. Chúng ta được cứu rỗi khi hợp 
nhất với Giáo hội, chính là “con tàu cứu độ,” gia đình thánh, Các Thánh cùng Thông công. 

Thiên Chúa giáo về căn bản mang tính xã hội với lý do rất đơn giản và tuyệt đối: bởi vì 
Thiên Chúa là một thực thể xã hội, Thiên Chúa là Ba Ngôi, Thiên Chúa là một gia đình. Và 
bản tính của Thiên Chúa nhất thiết phải được phản ảnh trong bản tính của mọi thực tại. 
* 12 tín điều truyền thống như sau: 
(1) Tôi tin, Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.  
(2) Tôi tin, Chúa Giêsu Kitô, Con Một Đức Chúa Cha. 
(3) Tôi tin, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria.  
(4) Tôi tin Người chịu nạn, thời quan Phongxiô Philatô, chết và táng xác,  
(5) Tôi tin, Người xuống ngục tổ tông, và ngày thứ ba Người sống lại.  
(6) Tôi tin, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,  
(7) Tôi tin, ngày sau bởi trời Người lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.  
(8) Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. 
(9) Tôi tin Giáo hội Công giáo thánh thiện, các Thánh thông công.  
(10) Tôi tin phép tha tội.  
(11) Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại 
(12) Tôi tin có sự sống đời sau.  


